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Nog geen 20 procent van de GKv- en NGK-predikanten zit op Facebook en Twitter. Bij
andere werkers in de kerk (ouderlingen, diakenen, jeugdwerkers, pastoraal bezoekers,
enzovoort) ligt dat misschien net iets hoger. Dat vind ik jammer, want ze missen daardoor
veel. Niet zozeer de details van de kerstdiners, het uitgaansleven van de tieners, de
vakantiefoto’s van familieleden of allerlei ongein. Ze missen vooral veel goeds over geloof en
leven.

Een kleine greep uit wat ik in een paar dagen tijd op Facebook en Twitter tegenkwam:

« Europese topvoetballers getuigen van hun geloof in de God van de Bijbel en hun leven
met Hem.

« Een atheistische onderzoeker probeert het ongelijk van de Bijbel aan te tonen, maar
komt op zijn zoektocht juist tot geloof.

« Via All One Body en Spiritual Friendship raak ik betrokken bij gesprekken over de
plaats van homo’s in de kerk.

« Amerikaanse topwetenschappers vertellen hoe het christelijke geloof hun denken
compleet veranderde.

« Predikant Bram Krol bericht vanuit Nepal over wat christenen daar moeten doorstaan
en vanuit Ivoorkust over hoe Jezus sterker is dan de islam.

« Palliatief arts Sander de Hosson ontroert me met zijn rauwe en mooie verhalen over
terminaal zieken.

« Christianity Today confronteert me met heftige vragen over Gods rol in wat mensen
aan ergs overkomt.

« Videoclips laten me nieuwe liederen (‘Christ be our light’) zien en vertellen verhalen
van hopeloze eenzaamheid en van wonderen van vergeving, verzoening en genezing.

« De Stichting Bootvluchteling (die zonder Facebook niet eens zou bestaan) drukt me
met de neus op de ellende van vluchtelingen op Lesbos en Kos.

Zo kan ik doorgaan. Ik beleef Facebook en Twitter als goudmijnen waaruit ik veel waardevols
opdelf: vertroostend, bemoedigend, shockerend, ontdekkend. Ik leer er God en zijn wereld
beter door kennen, en daarmee ook de leefwereld van Gods mensen: hun hoop en vrees, hun
verlangens en teleurstellingen, hun vreugde en pijn.

Daarom, werkers in de kerk: probeer het dit jaar eens. Ontdek de rijke én rauwe wereld van
Facebook en Twitter en laat midden in die wereld Jezus zien.
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