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De naam Kamphuis heeft lange tijd een negatieve klank gehad in mijn leven. Dat kwam door 

de rol van professor J. Kamphuis (het was nog voor de tijd van de voornamen) in de kerkstrijd 

die een halve eeuw geleden de vrijgemaakte kerken spleet. 

Maar de afgelopen decennia is de naam voor mij veel positiever geworden door de rol van 

zoon Barend Kamphuis. Onlangs nam hij wegens emeritaat afscheid van de GKv-synode, die 

hem ooit tot hoogleraar benoemde, en door omstandigheden was ik daarbij. 

De gebeurtenis triggerde mijn herinnering aan woorden die hij sprak op de Nationale Synode 

van 2010, waarvoor hij in eigen kring zijn nek ver had uitgestoken. Nadat hij uit Efeziërs 3 en 

4 over God als Vader van allen, boven allen, door allen en in allen had gelezen, zei hij: 

‘Je bent als kinderen van de Vader familie van God. Daar ga je toch met het diepste respect 

mee om? Als je familie van God bent, is die band toch onverbrekelijk?’ En even later, in een 

panelgesprek over de verhouding tussen waarheid en liefde, zei hij: ‘De wijze waarop 

christenen met de waarheid zijn omgegaan en scheiding hebben gebracht waar dat niet mocht, 

heeft de waarheid in een kwade reuk gebracht.’ Als NGK’er beleefde ik die woorden uit zijn 

mond als balsem op mijn wonden. 

Vanuit een oecumenische houding naar Christusbelijders veraf en dichtbij heeft Barend 

Kamphuis zich de laatste jaren ingezet voor de eenheid van de kerk van Jezus Christus, en 

niet het minst voor de hereniging van GKv en NGK. Ook heeft hij aandacht gevraagd voor het 

feit dat de kerk katholiek is en dat we daarom verder moeten kijken dan ons eigen ‘kerkje’. In 

dat verband heeft hij gepleit voor een ‘katholiciteitseffectrapportage': houd bij kerkelijke 

besluiten ook rekening met de gevolgen voor de kerkelijke eenheid. 

Een halve eeuw geleden ging de kerk aan stukken. In onze dagen beleven we een heling van 

die breuk. Hopelijk is Barend Kamphuis op dat vlak nog niet emeritus, uitgediend. Voor nu in 

elk geval: bedankt, Barend. 

Barend Kamphuis nam op vrijdag 4 september afscheid van de TU Kampen als hoogleraar 

systematische theologie. Zijn afscheidscollege is te downloaden op de website van de TU 

Kampen. 
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