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De Verandering is ons favoriete EO-programma op de zaterdagavond. Elke keer raakt het me 

hoe God mensen bekeert en hun leven op de kop zet. 

God verandert mensen: zo heette het programma bij de start in 1984. Er was veel kritiek op. 

Het zou zalvend, voorspelbaar (altijd van de kroeg naar de kerk) en met zijn appèl om voor 

Jezus te kiezen vooral remonstrants zijn. Want alleen God kon een mens bekeren. Overigens 

wisten alle geïnterviewden: ‘Als het aan mezelf had gelegen, was ik nog steeds aan de drugs 

of de drank. Mijn bekering was echt Gods werk.’ Maar ze vertelden ook: ‘Zonder die 

dringende oproep om te breken met mijn oude leven en mijn hart aan Jezus te geven, had ik 

nog steeds in de goot gelegen, mijn vrouw bedrogen of mijn vader gehaat.’ 

Anno 2016 vertelt De Verandering nog steeds indringende verhalen van mannen en vrouwen 

die ingingen op die oproep en andere mensen werden. ‘Toen ze mij vroeg om Jezus aan te 

nemen als mijn verlosser en Heer, kon ik niet anders dan bij het kruis op mijn knieën gaan. 

Dat was het beste moment in mijn leven’, vertelde iemand recent. In een wereld die vooral 

van Gods afwezigheid spreekt, komen die getuigenissen van Gods ingrijpen mijn ongeloof te 

hulp. 

Klinkt de oproep om voor het eerst of opnieuw je heil bij Jezus Christus te zoeken en te 

breken met je oude leven genoeg in de kerk? Of zijn onze kerkdiensten en kringgesprekken 

veilig en vrijblijvend? Een appèl doen op mensen is zó nodig. Maak nu de keus, laat je met 

God verzoenen. 

Vijftig jaar geleden zei ds. Van den Brink in de zondagmiddagdienst van de GKv Amsterdam-

West midden in de preek: ‘Wie zijn hart nog niet aan Jezus heeft gegeven, moet dat vandaag 

nog doen.’ Dat had ik nog nooit gehoord. Het sloeg in als een bom en werd het begin van de 

bekering van een twijfelende student. God verandert mensen, ook kerkmensen. Dat is niet 

alleen evangelisch, maar ook gereformeerd. Laat in 2016 Jezus’ oproep klinken: ‘Sta op, laat 

je oude leven achter je en volg Mij.’ Kom, nu is de tijd. 
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