Conservatief
Visie — 13 februari 1998

Weet u dat ik heel conservatief ben? Conservatief komt van het woord conserveren, dat
gewoon ‘bewaren’ betekent. Ik ben erg bewaarderig in de letterlijke zin van het woord.
Dingen weggooien, hoe oud ze ook zijn, vind ik verschrikkelijk moeilijk. ‘Wie weet heb je ze
ooit nog nodig’. ‘Ze zitten toch nog prima, ook al zijn ze versleten’. ‘Als de kinderen later
groot zijn, dan vinden ze het vast leuk dat we die dingen nog hebben’. ‘Later als ik met
pensioen ben, is het leuk om ze allemaal in te plakken’. Met al dit soort argumenten probeer
ik te voorkomen dat dingen worden weggegooid.

En zo hebben we thuis dozen vol oude schoolschriften, plakwerkjes, tekeningen, vader- of
moederdagmaaksels uit de basisschooltijd van onze kinderen, ordners vol bruiloftsverzen en
Sinterklaasgedichten, mappen met toegangsbiljetten voor dieren- en speeltuinen,
puntenlijstjes van midgetgolf- of bowlingscompetities, rekeningen van campings, rapporten
van de lager school (‘Addie moet niet zo schuchter zijn’) enzovoorts.

Tot de dingen die ik bewaar, behoren ook mijn oude agenda’s. Agenda’s vol aantekeningen en
afspraken. Agenda’s over wat bleef in al die jaren:

- De strijd tegen de extra kilo’s (27 november 1989: twee bruine boterhammen — 180
calorieén).

- De verjaardagen van mijn vrouw (19 febuari 1978: Ineke 30 jaar; inderdaad, dus zeer
binnenkort ....)’

- De gesprekken tussen deputaatschappen over kerkelijke eenheid (20 augustus 1979 en
sindsdien enkele malen per jaar).

- De vrijdagse opnames van het radioprogramma Deze Week (2 november 1979 eerste
opname).

- Het organisatiebureau McKinsey (6 september 1990: vooroverleg over onderzoek
toekomst publieke omroep).

Agenda’s die verwijzen naar wat sindsdien verdwenen is:

Het NOS-journalistenforum met Jan Nagel, Leo Jacobs en Herman Amelink.
Vergaderingen in Hotel Monopole en De oude tram in Amersfoort.

De alternatieve vredeskrant Shalom, tegenhanger van de IKV-krant.

- Meedoen aan de Veluwe-wandeltocht.

Agenda’s die vertellen over wat God deed in die jaren, over Zijn hand, Zijn trouw:

- 21 oktober 1979: Adinda gedoopt. Nu zit ze op belijdeniscatechisatie.

- 28 januari 1982: Debatavond over het voorontwerp van Wet gelijke behandeling. Nu
weten we dat deze wet die christenen terecht vreesden, tot nu toe vooral gebruikt
wordt om hun vrijheid te beschermen.

- 24 september 1982: Interview met Georgi Vins over de christenvervolging in Rusland.
Nu weten we dat God aan de heerschappij van het communisme daar een eind heeft
gemaakt.

Zo kan ik doorgaan: bladerend in oude agenda’s ga ik vertellen van ‘des Heren roemrijke
daden, Zijn macht en de wonderen die Hij gewrocht heeft’ (Psalm 78:4).



