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Van de Here Jezus weten we dat Hij vol van genade en waarheid was. Hij was Gods Zoon, 

heilig, zonder zonde, dé waarheid. Hij liet de mensen zien wat het leven in Zijn Koninkrijk  

inhoudt; hoe diep dat gaat: Als je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit. Niet alleen wie Zijn 

broeder haat, maar ook wie hem dwaas noemt, gaat naar de hel. Zweer niet, maar laat je ja ja 

zijn. En nog veel meer over omgaan met seks, eten, drinken, geld enz.   Maar tegelijk was Hij 

vol van genade: hoeren, tollenaars en andere zondaars waren graag in Zijn nabijheid, omdat 

ze proefden hoeveel Hij van hen hield, ongeacht wie ze waren. 

 

Als ik als vader, als ouderling, als directeur anderen moet zeggen, wat God van hen vraagt, 

slaat het soms bij mij naar binnen: Als ik met één vinger naar hen wijs, wijzen er vier naar 

mezelf. Hoe staat het in mijn leven met dat volgen van Jezus in de radicaliteit van het 

Koninkrijk zoals Hij dat tekende? Niet om me te laten verlammen, niet om te zwijgen, maar 

toch: Als ik al die woorden uit de Bergrede tot me door laat dringen, waar leef ik dan allemaal 

langsheen? En ook: proeven anderen bij mij diezelfde onvoorwaardelijke liefde van Jezus 

Christus, die mensen die slecht van zichzelf dachten, aantrok als een magneet? Straal ik, 

stralen wij als christenen van de EO uit dat we met de liefde die God in onze harten heeft 

uitgestort, van mensen houden? 

 

Ik hoorde pas het verhaal van de evangelische gemeente van ds. Ed Dobson: een gemeente 

met de heldere opvatting dat de Bijbel geen ruimte laat voor homoseksuele relaties. De 

gemeente is gevestigd in de Amerikaanse stad Grand Rapids: een stad met een grote 

homogemeenschap die zowel met geweld tegen homo’s als met aids te maken heeft. Op een 

zekere dag is Ed Dobson met zijn ouderlingen naar de leiders van, zeg maar, het COC van 

Grand Rapids gestapt met de vraag: Waarmee kunnen wij jullie van dienst zijn? Die vraag 

wekte argwaan en verbazing: Wat zoeken jullie hier? Wij deugen in jullie ogen toch niet?  

 

Dobson antwoordde: Je weet, hoe we denken over jullie ‘gay lifestyle’.  Maar daar komen we 

nu niet voor. Nu gaat het ons om de vraag: Hoe kunnen we jullie helpen? ‘Because God loves 

you and we love you’. Dat is het begin geworden van een project waarbij de kerkleden van Ed 

Dobson meehielpen de homo’s van Grand Rapids te beschermen tegen geweld en de 

aidsslachtoffers daar te verzorgen. 

 

Het kan dus: dicht bij God èn dicht bij mensen. 


