
Opstandingskracht 

Visie – 2 november 2005 

Ik vond het een aangrijpend gebeuren. Professor Anne van der Meiden, als ‘Oranjedominee’ 

te gast in Het Elfde Uur, beleed zijn ongeloof in het heilsfeit van de opstanding. En vijf 

minuten later diende ex-prostituee Mary Allauca hem van repliek door te vertellen hoe de 

‘opstandingskracht van Jezus Christus haar van haar jarenlange drugsverslaving had bevrijd. 

Jezus was sterker gebleken dan de Boze. 

Toen dacht ik: Is er op zo’n moment een beter antwoord denkbaar aan wie de opstanding 

loochent dan zo’n getuigenis?  Da door te vertellen: ‘Hoezo niet opgestaan? Kijk dan wat er 

met mij is gebeurd. Hij leeft, ik heb Hem ontmoet en Zijn kracht ervaren!’ Natuurlijk mag 

tegenover het ongeloof in de opstanding gewezen worden op het Woord van God dat klip en 

klaar zegt dat Jezus is opgestaan. Soms is dat het eerste dat nodig is en soms het enige dat 

rest. Maar was Mary Allauca geen opstandingsgetuige in de lijn van 1 Cor. 15? Paulus zegt 

daar: ‘Als je niet gelooft dat Jezus is opgestaan, ga het dan navragen bij al die mensen die 

Hem hebben ontmoet’. Zo iemand was Mary Allauca bij Andries. 

Dat is ook hoe televisie anno 2005 werkt: niet teveel redeneren, maar de dingen laten zien. 

Dat staat haaks op hoe ik zelf in elkaar zit. Ik ben een redeneerder en soms een 

argumentenmitrailleur. Ik probeer door redeneringen anderen te overtuigen. In het gewone 

gesprek (met mijn kinderen, collega’s en gemeenteleden) werkt dat al niet en op televisie 

helemaal niet. Redeneringen en argumenten, vallen om zo te zeggen, dood van het scherm. 

Televisie is: verhalen vertellen, laten zien wat er is gebeurd. Zo begon het twintig jaar geleden 

in God verandert mensen en zo doen we het vandaag nog steeds. Laten zien at God doet en 

daarin we Hij is. 

Daar zit tegelijk een stevige beperking in. Televisie leent zich er zeker in 2005 niet voor om 

van Genesis tot Openbaring de Bijbel door te gaan en Gods weg met de mensen uiteen te 

zetten. Televisie is – ook bij de EO – niet meer da een etalage die laat zien wat God voor 

mensen in petto heeft. Wie meer wil weten en God beter wil leren kennen, moet de tv de tv 

laten en naar EO-internet (Waarom Jezus?) of naar Nazorg gaan. Of naar mensen in familie- 

of vriendenkring of in de buurt of op het werk, die meer over Hem kunnen vertellen. En de 

vraag aan mezelf en aan u is: Zijn we daar klaar voor? 


